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leeuwenhart
een groot hart 

voor het regiment

De Leeuw (dier) is een roofdier dat behoort tot de 
brulkatten uit de familie der katachtigen… De grootte  
en de manen van het mannetje geven het dier een 
imposant uiterlijk, waardoor de leeuw in grote delen van 
de wereld bekend staat als de ‘Koning der Dieren’….  
De leeuw is vaak onderwerp van folklore en symboliek. 
Zo staat de leeuw afgebeeld in de wapens van 
verscheidene landen, streken en steden, waaronder 
Nederland…. (tekst: Wikipedia)
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Ook binnen ons Regiment speelt de leeuw een grote rol. Onze 
Leeuw en zijn drie Rotterdamse broers stonden oorspronkelijk op 
de Koningsbrug of Vierleeuwenbrug in Rotterdam, de stad waar 
een belangrijk stuk van onze historie ligt. Natuurlijk staat er een 
Leeuw op ons vaandel en ook vormt de Leeuw het prominente 
middelpunt van het monument op het Veteranenplein in Stroe. 

En wat te denken van de naam van de regimentsdrank? …. 
Leeuwenbitter! 

En last but not least: Leeuwenhart. Een speciale middag, waarbij 
alle vrijwilligers in het zonnetje worden gezet en worden bedankt 
voor hun inzet.

Maar hoe is deze middag nu eigenlijk ontstaan? Daarvoor gaan 
we terug naar 2010. De toenmalige regimentscommandant 
(RC), lkol Cees Jongerius, kwam op het idee om één speciale 
middag voor alle vrijwilligers in het leven te roepen. Niet alleen 
de vrijwilligers van alle stichtingen en verenigingen, maar ook de 

Het monument met onze Leeuw in het midden.

Na twee jaar weer een Leeuwenhart. 
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vrijwilligers van alle werkgroepen zouden 
erbij aanwezig zijn. Dit zou voor het 
Regiment  – ook financieel - een minder 
grote belasting zijn dan wanneer er 
meerdere dagen werden georganiseerd. 
Bovendien konden alle vrijwilligers elkaar 
leren kennen en een spreekwoordelijk 
kijkje in elkaars keuken nemen. Samen 
met  adjudant Bert Oost, die in 2009 
regimentsadjudant (RA) was geworden, 
heeft de RC bedacht hoe er een prakti-
sche invulling aan de middag gegeven 
moest worden. Elke groep zou spreektijd 
krijgen en kon vertellen wie ze waren en 
wat ze deden. Natuurlijk was er een 
gezellig samenzijn met een toost ‘Op het 
Regiment!’ en  de middag zou met een 
gezamenlijke maaltijd worden afgeslo-
ten. Uiteraard moest er ook een naam 
komen voor deze middag. Omdat de 
vrijwilligers allemaal een groot hart heb-
ben voor ons Regiment, was deze naam 
snel gevonden: het werd Leeuwenhart. 
En zo was op 21 januari 2010 de eerste 
Leeuwenhart een feit. Inmiddels is Leeu-
wenhart een traditie geworden. Niet 
alleen verschillende verenigingen, stich-
tingen en werkgroepen komen op de 
laatste donderdag van januari bij elkaar, 
ook voormalig RC-en, RA-en en dragers 
van regimentsonderscheidingen (Zilve-
ren en Gouden Leeuw, Regimentsleg-
penning) worden uitgenodigd.  De 
oorspronkelijke opzet, waarbij elke groep 
spreektijd kreeg, is inmiddels wel veran-
derd. Na een welkomstwoord volgt er 
één presentatie; elk jaar wordt er een 
ander onderwerp toegelicht. De borrel 
en de gezamenlijke afsluitende maaltijd zijn natuurlijk niet van 
het programma gehaald.
Afgelopen 26 januari verzamelden zich eindelijk weer een zestig-
tal vrijwilligers in de Wittenberg in Stroe voor alweer de twaalfde 
uitvoering van Leeuwenhart. 

Eindelijk… want dit had natuurlijk de veertiende keer moeten zijn. 
In zowel 2021 en 2022 ging de middag niet door vanwege Covid-
19. De RA, adjudant Ursus de Laat, heet alle gasten welkom en 
geeft daarna het woord aan de RC, kolonel Collin van Loon. 

Toen in 2022 bleek dat Leeuwenhart weer niet kon doorgaan, 
werd besloten alle vrijwilligers een speciale Leeuwenhartcoin  
toe te sturen met daarbij een oorkonde. In eerste instantie zou 
dit eenmalig zijn. Maar de coin werd erg op prijs gesteld, dus 
werd er besloten om deze te blijven uitreiken aan nieuwe vrijwil- De Leeuwenhartcoin. 

De RA heet iedereen welkom…

… en geeft het woord aan de RC. 
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ligers of vrijwilligers die de coin nog niet hebben ontvangen. En 
zo is er weer een nieuwe traditie geboren. De RC deelt, na zijn 
woord van welkom en het bedanken van diverse mensen, dan 
ook een aantal van deze coins uit. Omdat het voor zowel de RC 
als de RA de eerste Leeuwenhart in functie is èn beide nu ook 
lid zijn van de Stichting Regiment Verbindingstroepen, hebben 
zij ook alle twee recht op een coin. De hilariteit is groot wanneer 
de RC meldt dat de volgende coin voor de RA is en de RA aan 
komt lopen met de mededeling dat hij juist een coin met 
oorkonde voor de RC heeft…

De middag heeft voor vrijwilliger Ad Koolen een gouden randje. 
Ad heeft 34 jaar actief gediend en is een flink aantal jaren als 
reservist actief geweest. Doordat de regels omtrent toekenning 
van de gouden medaille zijn veranderd – de tijd als reservist mag 
nu meegerekend worden – krijgt hij vanmiddag alsnog de gou-
den medaille voor 36 jaar langdurige en trouwe dienst opgespeld. 
Ad, van harte! 

Na de toost ‘Op het Regiment!’ is het de beurt aan lkol Albert van 
Dijk. Hij geeft een interessante presentatie over de werkzaamhe-
den van het Bureau Ceremonieel en Protocol. 

Daarna is het tijd voor een stukje gezelligheid en het ophalen van 
herinneringen onder het genot van een drankje. Wanneer het buf-
fet klaar staat met de welbekende ‘blauwe hap’, neemt de RC 
nogmaals het woord en nodigt de marketentsters uit het buffet te 
openen. Met deze maaltijd én het natafelen, komt er een einde 
aan Leeuwenhart 2023.
Ons Regiment kan niet zonder alle vrijwilligers, zij zetten zich 
belangeloos in om allerlei evenementen te organiseren of (muzi-
kaal) te ondersteunen, collecties te beheren en tradities te waar-
borgen. Wij willen niemand te kort doen. Langs deze weg dan 
ook een welgemeend ‘dankjewel!’ voor alle vrijwilligers van ons 
Regiment.

Ad Koolen krijgt de gouden medaille opgespeld. 

Lkol van Dijk aan het woord.
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